
 

 

Welkom nieuw lid van Nijkleaster!  
  
We heten jou van harte welkom als lid van Nijkleaster. Nijkleaster staat, zoals je weet, voor stilte, 
bezinning en verbinding. Het is een bijzondere plek, midden op het Friese platteland, waar je in alle 
rust op adem kunt komen. Tegelijkertijd is het een plek waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en 
gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.   
  
We vragen aan alle deelnemers van Nijkleaster (donateurs, vrienden en leden) om mee te doen aan 
onze spiritualiteit en aan onze activiteiten. We moedigen jou als lid aan om elke week mee te doen 
aan een activiteit en om minimaal €250 per jaar bij te dragen.  
  
Een van onze predikanten maakt binnenkort een afspraak voor een gesprek. In dat gesprek maken wij 
nader kennis en kun je iets vertellen over je verlangens en verwachtingen. Wij vertellen dan iets over 
de inhoud en praktijk van het lid-zijn van Nijkleaster. Nijkleaster is als nieuw monastieke beweging 
verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland. We zullen je dan ook vragen of je 
naast deelname aan Nijkleaster ook kerkelijk wilt worden ingeschreven of overgeschreven.  
 
We vragen je om alvast je gegevens in te vullen en wellicht wil je een automatische incasso 
aanmaken? Na het gesprek zullen we vervolgens het lidmaatschap bevestigen.  
 
Wij delen hier het Gebed om wa(a)rmte dat elke ochtend op Klooster Westerhûs klinkt: 
 
Ivige, goede God    Eeuwige, goede God,  
wy waarmje ús     wij warmen ons 
oan de belofte fan    aan de belofte van 
in goede, in hielmakke skepping.  een goede, geheelde schepping. 
Wy hâlde it by      Wij houden het bij 
inkeld de leafde as iennichst wapen,  louter de liefde als enige wapen, 
bliuwe sykjen nei fersoening en frede,  blijven zoeken naar verzoening en vrede, 
bliuwe langjen nei freonskip.   blijven verlangen naar vriendschap. 
Wy skinke elkoar hjoed oan jo hoede,  Wij schenken elkaar vandaag aan uw hoede, 
oan elkoars omtinken en soarch. Amen aan elkaars aandacht en zorg. Amen 
 
Nogmaals van harte welkom bij de Nijkleaster-mienskip. Wij zijn blij met jou als lid!  
 
Mei in hertlike groetnis, namens Nijkleaster, 
  

 
 
ds. Hinne Wagenaar 
predikant-leider van Nijkleaster 
 


